De Basler Fasnacht.

De Basel Fasnacht is het grootste carnaval van Zwitserland en speelt zich af in
Basel. Het begint ’s morgens om 4 uur op de eerste maandag na aswoensdag en
het duurt precies 72 uur.

Op de maandagmorgen 19 februari jl tegen 4 uur was de hele binnenstad van
Basel verduisterd en precies om klokslag 4 uur begon er een festijn van
optochten van diverse groepen mensen (Cliques) in allerlei vermommingen die
muziek maakten (fluiten en/of trommels) en eigenlijk ging dat 3 dagen
achtereen zo door. Er was in de ochtenduren tot ca 12 uur een soort pauze, de
straten werden dan schoongeveegd van alle confetti (Rappli), zodat de tram ook
weer even kon rijden en alle cafés bevoorraad konden worden.

De deelnemers droegen allerlei soorten maskers (Larves) en de hele periode
van 72 uur liepen er groepjes deelnemers (verkleed) in groter (30 personen) of
kleiner verband (1 of 2 personen) door de binnenstad muziek te maken.
Hoewel er flink gedronken werd heb ik in de hele periode geen enkel incident
meegemaakt, er was amper (althans zichtbaar) politie op de been. Een enkele
keer moest er een ambulance door de menigte heen, maar dat ging ook
ogenschijnlijk zonder veel problemen.

Ik heb het grootste deel van deze afgelopen periode in Basel op straat foto’s
gemaakt, zowel overdag als ’s nachts, van kinderen in bolderwagens tot mensen

die niet goed meer wisten hoe ze thuis moesten komen.
Het was eigenlijk één groot feest, dat 72 uur duurde.

Geniet van de 16 foto’s, die slecht een kleine selectie is van alles wat er te zien
was.
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